Een veilige kerk, vervolg

In het Klankbord van 14 september hebt u kunnen lezen over een veilige kerk en het besluit
van de Algemene Kerkenraad om zes vertrouwenspersonen te benoemen.

Graag stellen wij ons in dit Klankbord aan u voor, zodat u een gezicht hebt bij de namen die
genoemd zijn.

Overal waar mensen samen zijn kan ongewenst, grensoverschrijdend gedrag of
seksueel/machtsmisbruik voorkomen, ook in onze gemeente. Daardoor kan een gevoel van
onveiligheid ontstaan en dat willen we in onze kerken niet.

In de meerderheid van de gevallen zijn de meeste mensen in staat om zelf onenigheid op te
lossen of ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Maar soms is dat ingewikkeld, omdat
we te maken hebben met hiérarchie of omdat een gevoel van onveiligheid verhindert om
voor onszelf op te komen. In die gevallen kunnen de vertrouwenspersonen van de kerk
benaderd worden.

De vertrouwenspersoon, die u kiest, zal een luisterend oor bieden en uw informatie
vertrouwelijk behandelen. Vervolgens kan de vertrouwenspersoon u helpen met het zoeken
naar een oplossing, die het beste bij u en de gemelde situatie past. Daarmee kunt u dan zelf
aan de slag. De enige reden om de vertrouwelijkheid te schenden is een melding van
strafbare feiten.

Als vertrouwenspersonen komen we twee keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren en
om bijvoorbeeld een jaarverslag te maken van de meldingen die we behandeld hebben,
uiteraard geanonimiseerd.

Wij hopen van harte dat u ons durft te benaderen als het nodig is en tevens hopen we dat
we meestal helemaal niet nodig zijn.

Ik ben Joma Boers-de Jong. 76 jaar. Getrouwd met Aad Boers en samen
hebben we twee volwassen getrouwde dochters en vier kleinkinderen.
Na mijn HBS-opleiding heb ik de Sociaal Pedagogische Opleiding gedaan
in Amersfoort. En gewerkt als groepsleider in het Weeshuis van Buren.
Na die periode ben ik maatschappelijk werker geweest in een
ziekenhuis. Daarna was ik voltijds huisvrouw en moeder met
vrijwilligerswerk in kerk, onderwijs en sportvereniging. Nadat onze
dochters ‘het huis uit waren’, heb ik theologie gestuurd aan de VU in
A’dam. Tijdens de predikantsopleiding kwam ik voor werkervaring als beginnend predikant
in de wijkgemeente Smitshoek in Barendrecht. Daarna ben in 2006 beroepen als predikant in
deze wijkgemeente, die sinds 2005 naar een nieuw gebouw is verhuisd en nu Carnisse Haven
heet. Na mijn emeritaat ben ik lid gebleven van deze gemeente.

Ik ben Arina Wijnen-Muilwijk, 59 jaar. Getrouwd en we hebben 3
volwassen kinderen. Lid van de kerkelijke gemeente Carnisse Haven. In
het dagelijks leven werk ik op een basisschool in Rotterdam- Beverwaard
als leerkracht van de jongste kinderen op de school. In mijn werk vind ik
het belangrijk dat zowel kinderen als ouders zich welkom en veilig
voelen. De kerk ervaar ik als een warme familie. Als gewoon kerklid
maar in het bijzonder als vertrouwenspersoon wil ik eraan werken dat
dit voor iedereen zo is.




Ik ben J.S. (Co) van Hengel, geboren 31 maart 1953 Rotterdam
lJsselmonde (71 jaar) Vanaf 1978 woonachtig in Barendrecht.
Gepensioneerd politieambtenaar, sedert 1-10-2022 weduwnaar. lk heb 2
volwassen kinderen en 2 bonuskinderen uit mijn tweede huwelijk, 7
kleinkinderen.

Neventaken op dit moment secretaris Stichting Hospice de Reiziger in
Barendrecht en President serviceclub Lions lJsselmonde.

Kerkelijk betrokken bij de Dorpskerk. In een (ver) verleden 4 jaar
ouderling geweest in de Triomfatorkerk, lid beroepingscommissie en vier jaar

voorzitter ZWO Gereformeerde kerk.

Graag stel ik me even aan u voor: Ik ben Lydia Verkade, 56 jaar, belijdend lid
van de Immanuelkerk. Ik ben momenteel werkzaam in het speciaal
basisonderwijs. Voorheen was ik docent Nederlands op een
scholengemeenschap in Rotterdam waar ik ook vertrouwenspersoon was. Ik
ontmoet in mijn werk kinderen en ouders met problemen en zorgen. Het is
elke dag een uitdaging om hierin wat te kunnen betekenen. Mijn man en ik
hebben samen vier kinderen die inmiddels allemaal op eigen benen staan.

Mijn naam is Akke Boersma, 61 jaar en lid van PKN Barendrecht, Bethelkerk. Ik
ben getrouwd met Henk en we hebben 4 volwassen kinderen. Vier dagen per
week werk ik als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis in Capelle
aan den lJssel. Daar probeer ik bij te dragen aan kwaliteit van leven van
ouderen, die lichamelijk of geestelijk steeds afhankelijker worden van zorg. In
de Bethelkerk heb ik verschillende taken gehad, waaronder de tienertalk en 2
maal een periode als ouderling. Sinds enige jaren ben ik
vertrouwenscontactpersoon bij atletiekvereniging Energie, daar heb ik al enige
ervaring opgedaan met het werk van vertrouwenspersoon.

Ik ben Kees Goedhart, 67 jaar, weduwnaar. Ik mag vader zijn van 2 kinderen,
en opa van 7 kleinkinderen.

Ruim 40 jaar mocht ik als arts werkzaam zijn binnen de ouderenzorg in de regio
Rotterdam, daarnaast bekleedde ik diverse managementfuncties.

Sinds april dit jaar ben ik met pensioen.

Sinds 1987 lid van de gemeente van de Immanuelkerk.

In de loop der tijd binnen de kerk verschillende taken gehad, waaronder 6 jaar
het ambt van ouderling.

Vanaf het volgende Klankbord vindt u ons mailadres op pagina 2 in de linker kolom
(vertrouwenspersonen@pknbarendrecht.nl). In de mail kunt u aangeven met wie van de
vertrouwenspersonen u het liefst in contact komt.




