Liturgie 1 februari 2025

Orgelspel
Mededelingen
Lied 150

Begroeting
De vrede van de Heer zij met u allen.....

Gebed

Lied: Jezus leeft in eeuwigheid (Opw. 71)
Jezus leeft in eeuwigheid,

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bijf Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Kyriegebed

Lied: Samen in de naam van Jezus (Opw. 167)
Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,



samen leven fot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment

Lied: De Here zegent jou (Kinderopwekking 185)
https://youtu.be/PZszrNTb13E?si=rEJKErD1N9990OThk

Schriftlezing: Ps. 134
Lied 103 (paar keer herhalen)

Overdenking

Lied: Ik geloof in God de Vader (mel. Wat de toekomst brengen moge)
Ik geloof in God de Vader

Die een bron van vreugde is

louter goedheid en genade

licht in onze duisternis

Hij, de Koning van de kosmos

het gesternte zingt Zijn eer

heeft uit liefde mij geschapen

en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus

Die voor ons ter wereld kwam

Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam

Door te lijden en te sterven

groot is het geheimenis


https://youtu.be/PZszrNTb13E?si=rEJKErD1N99qOThk

schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser

door de dood is heengegaan

en op Pasen God zij glorie

uit het graf is opgestaan.

Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed.

Afscheid ambtsdrager
Gebed
Woorden van dank en overhandigen van een kaars als dank

Overige ambtsdragers

Freek Plugge zal niet stoppen als lid van de kerkenraad, maar verlengt zijn ambtstermijn.
Aad Boonstra zal stoppen als tijdelijk lid van het college van kerkrentmeesters. Peter
Spakman zal juist toetreden als kerkrentmeester. Dat zij zich gezegend mogen weten met de
Geest van God, die ons allen inspireert.

Presentatie van de aantredende ambtsdrager
De kerkenraad heeft u de naam bekend gemaakt van degene die bevestigd zal worden in het
ambt van ouderling. Haar naam is Annelies den Ouden.

Opdracht
Lied 912: 1,2, 6

Ambtsdrager, ik mag je vanuit de gemeente roepen om naar voren te komen en je ambt aan
te gaan voor de ogen van onze God en Heer.
Wil je gaan staan voor je bevestiging in het ambt van ouderling?

Gelofte en bevestiging

Ben je er ten volle van overtuigd, dat God zelf je door zijn gemeente tot deze dienst heeft
geroepen?

Aanvaard je de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als enige regel van het geloof,
zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is?

Beloof je je ambt trouw te dienen, met liefde voor de gemeente

en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk aan je is medegedeeld

en ben je bereid je bij dit alles te onderwerpen aan de leer van het geloof en het opzicht der
kerk?

Wat is daarop je antwoord, .....7

God, onze hemelse Vader, die jullie tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve jullie de genade,
dat jullie daarin ook voortaan vruchtbaar en trouw werkzaam mogen zijn!



Gebed
Handoplegging

Vragen aan de gemeente (Staand)

Gemeente, nu zij bevestigd is, belooft u haar te aanvaarden, haar te omringen met uw
medeleven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze
Heer? gemeente, wat is daarop uw antwoord?

A: Ja, van harte!
Welkom door de voorzitter
Dankgebed

Lied 672: 3, 4

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Toelichting collecte
Kinderen komen terug

Lied: Ga nu heen in vrede (Evang. Liedbundel 270)
Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

Wat wij hier beleden,

samen met elkaar.

Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,
ga en maakt het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.

Neem van hieruit mede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden, Christus bif u thuis.
Dan is vanaf heden, Christus bif u thuis.

Zegen
Gezongen amen



