Liturgie 9 maart 2025 HA

Orgelspel
Mededelingen
Lied 128

Bemoediging en groet
De vrede van de Heer zij met u allen

Gebed
Lied: Hij kwam bij ons heel gewoon (Opw. 268)
Gebed

Moment met de kinderen
Kinderlied: veertigdagen projectlied Elly en Rikkert
https://share.ziggo.nl/appsuite/ui#

Schriftlezing: Deut. 5: 6-21

Lied 536 (beurtzang met de cantorij
Schriftlezing: Lc. 4: 1-13

Lied 539 (cantorij)

Overweging
Lied 392 (met cantorij?)
Onderwijzing

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld
is gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van
anderen, zonder voorbehoud, ten einde toe.

Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis.

Voor ons is Hij gestorven en begraven. Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden

en nieuw leven heeft Hij gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van
zonde en dood.

Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars,

met al wie zijn leven wilde delen, met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht, toen Hij een
teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf gegeven heeft

als brood voor de wereld.

Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons, heeft Hij de opdracht gegeven om te doen
wat Hij gedaan heeft: brood en wijn — tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van
God. Ja, van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten
in het koninkrijk van God.

Laat ons dan delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft. Komt en nadert tot deze
tafel, de tafel des Heren, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt.

Geloofsbelijdenis: Lied 229 van Zangen van zoeken en zien: Lichtcredo. Op de melodie van
Loof de Koning, heel mijn wezen



Vredegroet
Gezongen tafelgebed volgens lied 403C
Gezongen Onze Vader volgens lied 3698

Nodiging

Allen, oud en jong, die God en mens wil liefhebben,

in navolging van Jezus Christus,

worden uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd van de Heer.
Kom, want alle dingen zijn gereed.

We delen brood en wijn
brood uit de hemel
de wifn van het koninkrijk

Gebed

In deze maaltijd hebben we ons verbonden met de liefde die uw Zoon, Jezus Christus gaf
aan alle mensen. Tijdens het delen zijn wij één geweest met elkaar en met Hem. Het verhaal
van zijn leven boeit ons nog steeds: hoe Jezus opkomt voor de zwakkeren en hoop biedt aan
de moedelozen. Wie buitengesloten werd, haalt hij er weer bij. Hij geeft troost aan
bedroefden, overwint alle dood. Hij gaf zichzelf, zoals het brood dat hij dagelijks aan zijn
vrienden en vriendinnen uitdeelde. Daarom hebben wij datzelfde Brood hier weer gedeeld
met elkaar en geproefd van de wijn van het Koninkrijk. Overal op de wereld komen vrouwen
en mannen samen om te eten van dat brood en te drinken uit de beker en God te zegenen.
Met hen voelen wij ons verbonden. Brood en wijn zijn het leven dat we samen delen. Het
geeft ons kracht in goede en kwade dagen. Het leert ons de liefde die U ons in Hem hebt
geschonken. Amen

Lied 978: 4
Zegen
Amen



