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INTOCHTSLIED: Psalm 43: 1,2,3​ O God, kom mijn geding beslechten,  
 

GROET, BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 
V:​ De vrede van de Heer zij met u allen 
G:​ ZIJN VREDE OOK MET U 
V:​ Onze hulp is in de naam van de Heer 
G:​ DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:​ ….. 
​ ​ door Jezus Christus, onze Heer.​ ​  
G:​ AMEN. 
 

INLEIDING en GEBED OM ONTFERMING  
​ Na inleidende woorden zingen we als gebed om ontferming: ​

Lied 709:1,2 ​​ ​ Nooit lichter ving de lente aan… 
 ​ Aansluitend aan die gezongen verzen zal ik de tekst van de overige verzen lezen.​

 
ZINGEN: Lied 1008: 1,2,3 ​ Rechter in het licht verheven, scheld ons onze schulden kwijt 

 
DECALOOG – de regel voor het nieuwe leven 

 
ZINGEN: Lied 967:4,6​ Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord… 

 
GEBED OM DE HEILIGE GEEST  
 
GESPREK MET DE KINDEREN 
 
KINDERLIED: Jezus is de goede herder 
​ (kinderen gaan naar de kindernevendienst)​  
 
LEZING: Exodus 17:8-16  

​
Bij de eerste lezing uit de bijbel wil ik 
vooraf een kaartje laten zien om een 
indruk te geven van waar zich dat 
afspeelt.​
De rode lijn geeft de route aan van de 
woestijntocht van Israël. 
Wat we gaan lezen speelt bij het 
roodomlijnde Refidim op het Sinaïtisch 
schiereiland. 
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​ Het eerste vers lezen we in twee vertalingen. 
NBG51: Exodus 17:8  Toen kwam Amalek en streed tegen Israel te Refidim.  
 ​ (tevens tekst voor de verkondiging) 
NBV21:  
Exodus 17:8-16  In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. ​
 

ZINGEN: Psalm 143: 5,6,7​ Ik denk, o Heer, aan vroeger dagen 
 
LEZING: NBV21: Deut. 25:13-19 
 
ZINGEN: Psalm 143: 8,9​Laat ’s morgens uw genade dagen  
 
LEZING: Johannes 10:1-10 (NBV21) 
 
ZINGEN: Psalm 149: 3,5​De Heer gedenkt in gunst de zijnen 
 
VERKONDIGING: Ex. 17:8 (NBG51) 
 ​​ Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Rafidim. 
 
ZINGEN: Lied 835:1,2,3,4.​ Jezus ga ons voor 
 
ATTENDEREN op de inzameling na de dienst 
GEBEDEN EN VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER 
 
ZINGEN:​ Lied 1012: 1,2,3,4,5​​ Geef aan de wereld vrede, Heer 

 
ZEGEN 


