
 

 

    Kerk(omroep)dienst 
 

Zondag 25 juli 2021 
 

(6e zondag van de zomer) 
 

 
Voorganger: Anne-Mieke van Oost 
Ambtsdragers: Bas Nootenboom en Eline Nootenboom 
Organist/pianist: Jan van der Meer 
Beamer: Hans van Hengel, Niels van Campen, Arnold Sluijs 
 
VOORBEREIDEN 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
 (voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden) 
In stilte bereiden we ons voor op de dienst 
 (gemeente gaat staan) 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die trouw blijft tot voorbij de grenzen van ons leven 
g. EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND MET ONS BEGONNEN IS 
 

 v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
 g. AMEN 
 (gemeente gaat zitten) 

Aanvangslied  280: 1, 6, 7- De vreugde voert ons naar dit huis 
Gebed om ontferming 
Loflied: Psalm 92: 1, 2 en 3 – Waarlijk, dit is rechtvaardig 
Over deze dienst 
Lied Taizé: Aber Du weisst den Weg für mich- (3x:1 voorganger, 2 gemeente, 3 allen) 
God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U, 
bij U is het licht, U vergeet me niet, 
bij U vind ik rust, ja bij U vind ik geduld. 
Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij 
 
HOREN 
Voor de kinderen: - praatje met de kinderen 
Mp4- Wij delen geloof, wij delen de hoop 
        (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Schriftlezing: Johannes 6 :1-15 
Lied: 836: 1, 2, 4 en 5 - O Heer die onze Vader zijt 
Preek 
Lied: 653: 1, 2, 7- U kennen, uit en tot U leven 
 
DELEN 
Meeleven met elkaar: - aankondiging collecte: 
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
 (kinderen komen terug in de kerk) 
 
 
GAAN         (gemeente gaat staan) 



 

 

Slotlied: 687- Wij leven van de wind 
Uitzending en zegen: gemeente zegt AMEN  
Orgelspel 
 
 
Liederen 
 
Lied 280: 1, 6 en 7- De vreugde voert ons naar dit huis 
1 De vreugde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied. 
 
6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt  
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood, dat Gij ons breekt.  
 
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 
 
Psalm 92: 1, 2 en 3 – Waarlijk, dit is rechtvaardig 
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 
2  Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 
 
3 Gij hebt mij door uw daden, 
o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 
 
 
Lied Taizé: Aber Du weisst den Weg für mich- (3x:1 voorganger, 2 gemeente, 3 allen) 
God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U, 
bij U is het licht, U vergeet me niet, 



 

 

bij U vind ik rust, ja, bij U vind ik geduld. 
Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij 
 
Lied: 653: 1, 2, 7 U kennen, uit en tot U leven 
1  U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is 
 
Lied: 836: 1, 2, 4 en 5 O Heer die onze Vader zijt 
1 O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
4  Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5  Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 
       
lied  687- Wij leven van de wind 
1 Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 



 

 

waar knieen zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2 Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3 Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
 


